


Onno Ferdinand Kooy

geboren 16 oktober 1957  - overleden 19 februari 2023

Heel onverwacht is Onno er niet meer... 

Optimistisch in het leven, lieve familie en vrienden om je heen, 
toch stond je ineens schaakmat. 

Je bent geliefd, altijd vrolijk, humoristisch, een charmeur, kon met iedereen 
opschieten en een praatje maken. Je wist leven in de brouwerij te brengen en 
had altijd mooie verhalen. We hopen dat je hebt geweten en beseft hoeveel 

mensen van je houden. We gaan je heel erg missen en zullen de vele 
herinneringen koesteren. 

Vader van: Thomas Kooy
Zoon van: Nel en Lambert Kooy †
Broer van: Lambert, Matthijs, Ehrald, Arnold en Wijnand
Zwager van: Marian en Femke
Oom van: Jeffrey, Charelle, Malando, Mady en Yaël

De Afscheidsbijeenkomst is in besloten kring op maandag 27 februari om 12.30 uur.
Mocht je via Livestream met ons verbonden willen zijn dan kun je deze inloggegevens 
gebruiken: https://media.plechtigheidonline.nl/login/code/T6N9-RJ9J

Heb jij nog persoonlijke herinneringen aan Onno? We hopen dat je die met ons 
wil delen op deze pagina: https://herinnering.dela.nl/onnokooy

Correspondentieadres: 
Wijnand Kooy, Arabellapad 290, 3816 SV Amersfoort


